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Merhaba, 


Kardeş dergimiz 4x4 Dünyası 3 yıl dijital ortamda yayınlandıktan sonra Mart sayısı ile birlikte basılı versiyonu ile de DER'larda ve büyük gazete bayilerinde yer almaya başladı. Ayrıca kendi özel satış ağını da oluşturan dergimiz onlarca özel noktada standları üzerinden hedef kitlesine ulaşıyor. 


Geçen ay yapılan lansmanın ardından test sayfalarımıza konuk olan Mercedes-Benz X Class, Sinan Akad'ın gözünden sizleri bekliyor. 


Opel, PSA grubuna geçtikten sonra ortak platform kullanımlarını bir hayli hızlandırdı. Peugeot Partner ile aynı alt yapıyı kullanan yeni Combo ve Peugeot 
3008 ile aynı platformu kullanan 
GrandIand X sayfalarımızda yerlerini aldılar. 
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Göz kamaştıran. 
Mercedes-Benz Yeni 5-Serisi Coupe. 
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Türkiye'nin otomobil e-dergisi 


SEAT'IN YENİ MARKASI CUPRA 


DÜNYANIN TERCİHİ YİNE 
GOROLLA OLDU 


ünyanın en çok tercih edilen otomobili olan Toyota'nın 

“efsane” modeli Corolla, 2017 yılında da liderlik apoletini 

taşımayı sürdürdü. 2017 yılında 150 ülkede satışa sunulan 

3 bin 500'ün üzerinde modelin yer aldığı listede ilk sırayı 
924 bin 118 adetle Corolla aldı. Corolla gerçekleşen satış adediyle 
tüm dünyada en yakın rakibini de 123 bin 738 adetlik farkla geride bırakmayı başardı. Toyota Türkiye'nin 45 bin 209 adet olan toplam satışının 26 bin 500'ü Corolla olarak gerçekleşti. 


FERRARI 488 
GÜN YÜZÜNE ÇIKTI 


errari, Cenevre 
Otomobil Fuarı'nda sergileyeceği yeni 
'özel seri” modeliyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia ve 458 Speciale'deki V8 geleneğinin yeni temsilcisi 
niteliğindeki Ferrari 488 
Pista, 720 HP güce sahip 
3,9 litrelik çift turbo beslemeli motorla donatıldı. 
Ferrari 488 Pista, O'dan 
100 km/s hıza 2,85 


saniyede ulaşıyor. 


PEUGEOT DA 


DAHAR FIRSATLARI 


üşteri deneyimini “En Başarılı Yöneten Marka” ödülünü alan Peugeot Türkiye; eşsiz tasarımı, benzersiz teknolojik özellikleri ve ödüllü motoru ile üstün sürüş konforu sunan geniş ürün gamındaki modellerini, Mart ayına özel 10.000 TL'ye varan takas desteği ve 960 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuyor. Bu fırsatı kaçırmamak için tüketicileri, 19-3 1 Mart tarihleri arasında en yakın Peugeot Yetkili Satıcısı'sına “Peugeot Bahar Test Sürüş Günleri”'ne davet ediyor. 


EAT, kendi 


bir isim olarak 

yarattığı CUPRA markasının tanıtımını Barselona'da gerçekleştirdi. 
Otomobil tutkunlarının merakla beklediği CUPRA, benzersiz, sofistike ve yüksek performanslı formülü ile tutku ve cesaretin otomobil dünyasındaki ifadesi olacak. 
Yeni markanın piyasaya süreceği ilk otomobil olan 
CUPRA Ateca'nın, 2018 
son çeyrekte yollarda olması bekleniyor. 


TOSFED YILDIZINI ARIYOR 


DAŞVURULARI BAŞLADI 


ürkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED)| ve FIAT Türkiye 

sponsorluğunda gerçekleştirilen “TOSFED Yıldızını Arıyor” projesi 

25 yaş altı genç sürücüleri caddeler yerine pistlerde yarışmaya 

teşvik ediyor. Hem yetenekli sporcular keşfetmek hem de otomobil sporlarına ilgi uyandırmak üzere hayata geçirilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen yarışma ile 40 erkek ve 5 kadın sürücü final elemelerine katılmaya hak kazanacak. Proje kapsamında eğitimler ve final elemeleri sonunda belirlenecek 10 erkek 2 kadın sürücü özel olarak hazırlanmış Fiat Egea yarış otomobilleri ile hiçbir bedel ödemeden yarışma imkânı bulacak. Projeye başvuracak adayların 25 yaşından küçük, ehliyet sahibi, en az ortaokul mezunu olması ve herhangi bir sağlık sorunun olmaması gerekiyor. Ayrıca adayların adli sicil kaydı bulunmaması da aranan kriterler arasında. Yeteneğine ve kendine inanan tüm gençlerin katılımına açık ve katılım sayısı 1000 kişi ile sınırlandırılan projeye 30 Nisan 
2018 Pazartesi gününe kadar www.tosfedyildiziniariyor.com adresinden 
başvurulabiliyor. 
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VOLVO CAR 
TURKEY 


BEŞİKTAŞ'A 
PARINER OLDU 


olvo Car Turkey, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile premium partnerlik anlaşması imzaladı. 
Anlaşmaya göre; Volvo Car Turkey, Beşiktaş JK'ya Volvo dünyasını sunarken, Vodafone Park'ta yer 
alan 1903 Lounge'a ve 1903 
Tribünü'ne de adını verecek. 
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YENİLİK PORSCHE MISSION E CROSS TURISMO otomobillı1-1/! 


PORSCHE DEN ELEKTRİKLİ CROSSOVER © ——- 


PORSCHE 
MISSION 
E CROSS 
TURISMO 


Porsche, Cenevre Otomobil Fuarı'nda Mission E Cross Turismo elektrikli Cross Utiliy Vehicle (CUV) konseptini tanıttı. Bu çok yönlü otomobil, seyahat eden, spor yapan veya dışarıda vakit geçiren sürücülere hitap ediyor. Aracın esnek iç mekânı her tür spor ekipmanın sığabileceği alan yaratırken, modern yük taşıma sistemleriyle sörf tahtalarını veya bir Porsche elektrikli bisikleti taşımak son derece kolaylaşıyor. Otomobilin güçlü yanları arasında çarpıcı tasarımının yanı sıra 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. .. . . . . . rt dokunmatik ekran ve göz takip sistemine sahip bir i etkileşim konsepti yer alıyor. 4,95 metre uzunluğundaki 
konsept, dört tekerlekten çekiş sistemini besleyen 800 
voltluk ve hızlı şarj şebekesine bağlanabilen | | — bir motor altyapısına sahip. e orsche'nin elektrikli konsepti LED farlar. Markanın alışıldık dört farlar bulunuyor. İç MEKÂNDA HAFİF TASARIM yolcunun rahat kullanımı için geniş benzersiz bir atmosfer oluşturuyor. 
Mission E Cross Turismo, noktadan aydınlatmalı gündüz farları oo 1,42 metre yüksekliğindeki İç mekânda geleneksel Porsche bir ekrana sahip. Bağımsız duran İç mekânın tasarım özelliklerinden kıvrımlı kemerler arasından evrimleşerek dar, üç boyutlu cam dört kapılı otomobilin sunduğu tasarım unsurları yeniden gösterge kümesi sürücüye doğru bir diğeri de gösterge panelinde, uzanan alçak kaputu ile farlara dönüşmüş durumda. Dört esneklik, yolculara büyük kolaylık yorumlanarak dijital çağa taşınıyor. o çevrilmiş durumda ve dijital içeriğin Oo spor koltuklarda ve bazı diğer Porsche 911'in DNA'sını taşıdığını ilk (o yatık kanat üzerinde yer alan bu sunuyor. Örneğin arka koltukların Bunun en güzel örneklerinden TFT ekranlar üzerinde gösterildiği kısımlarda kendini gösteren, yarış bakışta ortaya koyuyor. Hava perdesi ışıklar, ayrıca yenilikçi, dört noktadan  arkalıklarında, kayak takımları gibi biri, otomobilin genişliğinin altını üç dairesel bölümden oluşuyor. otomobillerini andıran, aydınlatmalı olarak adlandırılan dikey hava aydınlatmalı sinyal İambalarını da uzun eşyaların bagaja sığmasını çizen, kanat şekilli bir üst ve alt Orta konsol, ön koltuklar arasından O Porsche logosuyla süslenmiş hafif girişleri de otomobilin karakteristik içeriyor. Otomobilde ayrıca Porsche O kolaylaştıran açıklıklar bulunuyor. kısımdan oluşan ön panel. Yatay ön panele doğru yükseliyor. Orta yapılar. Kapı panellerinde, üç tasarım unsurlarından biri. Tasarımın (o X-Sight teknolojisi kullanılarak İstendiğinde, arkalıkları tümüyle bir yerleşime sahip olan gösterge konsolun dolaylı ışıklandırması, boyutlu bir görünüme sahip, dokulu bir diğer dikkat çekici yönü ise matrix | geliştirilen yüksek performanslı uzun O yatırmak da mümkün. paneli, sürücü ve önde oturan ortam aydınlatması ile birleşerek kaplamalar dikkat çekiyor çarpıyor. 
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HERUTANANAKANINLALALI LALA 


YENİLİK PORSCHE MISSİON E GROSS TURISMO 


Havalandırma kanallarının ve cam kontrollerinin çevresi gibi yerlerde kullanılan Mavi alüminyum detaylar, siyah ve açık gri deri yüzeylerinin oluşturduğu çift renk ağırlıklı görünüm içerisinde etkileyici bir kontrast yaratıyor. 


600 HP'LİK SPORTİF PERFORMANS 
Toplamda 600 hp (440 kW) üzerinde sistem gücü üreten iki sürekli mıknatıslı senkron motor (PSMJ sayesinde Mission E Cross Turismo sıfırdan 100 km/h hıza 3,5 saniyenin altında, 200 km/h hıza ise 12 saniye altında çıkıyor. 
Otomobilin sağladığı sürekli güç, elektrikli otomobiller arasında rakipsiz ve performanstan ödün vermeden art arda birçok kez hızlanmak mümkün. Motor gücünü tekerleklere otomatik olarak dağıtan Porsche Tork Vecroting teknolojisi sayesinde, her yüzeyde 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istenen anda dört tekerlekten çekiş sağlanıyor. 


ADAPTİF HAVALI SÜSPANSİYON Otomobilin etkileyici çeviklik 

ve dengesinde dört tekerlekten yönlendirme sistemi büyük rol oynuyor. Otomobilin zeminden yüksekliğini 50 milimetre kadar artıran adaptif havalı süspansiyonun haricinde otomobilde yer alan bir diğer özellik ise, sağladığı aktif dengeleme sayesinde otomobilin virajlarda yana yatmasını önleyen ve engebeli yüzeylerde sarsıntıyı azaltan Porsche Dinamik Şasi Kontrolü (PDCC). 


BENZERSİZ BİR KULLANICI DENEYİMİ Mission E Cross Turismo tasarımının çarpıcı yönlerinden biri de 

yenilikçi gösterge ve etkileşim konsepti. Baş üstü göstergeleri 

gibi sürücünün görüş açısı 


içerisinde ideal konumlandırılmış göstergeler, sürücünün dikkatini yola odaklamasına yardımcı oluyor. Yeni bağlantı çözümleri ise otomobilin dijital yaşam tarzına mükemmel bir şekilde entegre edilmesini sağlıyor. 
Bunlar sonucunda ortaya çıkan ise, benzersiz bir kullanıcı deneyimi. 


OTOMOBİLDEKİ BAŞLICA GÖRÜNTÜ VE ETKİLEŞİM SEÇENEKLERİ İSE ŞUNLAR: 

Göz takip sistemli sürücü göstergeleri: Gösterge sistemi, Porsche Connect, performans, motor, enerji ve Sport Chrono için ayrı bölümlere ayrılmış üç yuvarlak sanal ekrandan oluşuyor. Göz takip sistemi, dikiz aynasına yerleştirilen kamera yardımıyla sürücünün hangi göstergeye baktığını tespit ediyor. 
Sürücünün o anda baktığı gösterge büyütülerek öne çıkarken, diğerleri küçülerek arka planda kalıyor. 


Sistemle etkileşim ise direksiyon üzerindeki akıllı dokunmatik düğmeler vasıtasıyla gerçekleşiyor. 
Yolcu ekranı: Ön panelde, yolcu bölümü boyunca uzanan ekran, göz takip sistemi ve dokunmatik ekran teknolojisi sayesinde yolcunun medya, navigasyon, havalandırma ve telefon rehberi gibi fonksiyonları kullanmasını sağlıyor. Orta konsol dokunmatik ekranı üzerinde ayrıntılı menüler yer alıyor. 
Ufak dokunmatik ekranlar: Bu ekranlar, koltuk ayar ve konfor fonksiyonlarını da içeren çok fonksiyonlu cam kontrol panelinde ve konsolun sağ ve solundaki havalandırma sistemi kanallarında konumlanıyor. Örneğin bu ekranlar üzerinde parmağı soldan sağa kaydırma hareketliyle fan hızını artırmak mümkün. 

Otomobilin “akıllı kabin” yaklaşımı, etkileşimi sade ve 


Mission E Cross Turismo 


tasarımının çarpıcı yönlerinden biri de yenilikçi gösterge ve etkileşim konsepti. Baş üstü göstergeleri gibi 


sürücünün görüş açısı içerisinde 


“ ideal konumlandırılmış göstergeler 


kolay bir hale getiriyor. Otomobil ayarları, iç mekân sıcaklığı ve ortam aydınlatması, kullanıcıların tercihlerine ve sürüş koşullarına göre otomatik olarak ayarlanıyor. 

Sürücü, otomobil içinde değilken bile pek çok bilgiye erişip ayarlamalar yapabiliyor. Klimadan navigasyona dek tüm kişiselleştirme seçeneklerini bir tablet, akıllı telefon ya da akıllı saat yardımıyla önceden planlamak mümkün. 


KİŞİSEL SEYAHAT ARKADAŞINIZ DESTİINATIONSAPP 

Porsche Connect, şimdiden 20'den fazla dijital hizmet ve uygulama sunan bir sistem. Mission E Cross Turismo'da yer alan DestinationsApp yazılımı ise, dijital platformun gelecekte sağlayacağı katma değeri açıkça ortaya koyuyor. 
Hafta sonu çıkılacak yolculuğun akıllı telefon üzerinden birkaç kolay 


sürücünün dikkatini yola e 


adımda planlanmasını sağlayan bu uygulama, kullanıcıya önerilerde bulunuyor, hızla ve kolayca rezervasyon yapılmasını sağlıyor, hatta rotayı belirleyip, yemek ve spor ekipmanı planlamasına yardımcı oluyor. DestinationsApp bunlarla 

da yetinmeyerek, Mission E Cross Turismo'nun gövdesini seçilen rotaya göre şekillendiriyor ve yola uygun müzik, havalandırma ve aydınlatma seçenekleri sunuyor. 


15 DAKİKALIK ŞARJLA 400 
KILOMETRE 

Otomobilin 800 voltluk elektrik mimarisi sayesinde, lityum iyon batarya Yeni Avrupa Sürüş Çevrimi 
(NEDC) standartlarına göre 400 
kilometrelik bir yolculuk için gereken şarja 15 dakika gibi bir sürede ulaşabiliyor. Konsept otomobilin esnek şarj sistemi, yolda veya evde şarj edilmesini mümkün kılıyor. 
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Audi'nin geliştirdiği tümüyle elektrikli ilk modelin prototipi, Cenevre Otomobil Fuarı'nda sahneye çıktı. Yeni SUV, lüks segment bir otomobilin hacim ve rahatlığını gündelik kullanıma uygun bir sürüş menziliyle buluşturuyor. Audi, yeni modeli seri olarak üretmeden önce 250 test otomobilini, dünyanın dört bir yanında en zorlu koşullarda test edecek. 


udi etron prototipi, 

markanın ürettiği ilk 

tümüyle elektrikli modelin 

bir ön izlemesi niteliğinde. 
Otomobilin kamuflaj desenli dış görünümünün ötesinde ise, Audi'nin lüks sınıf modellerine eşdeğer bir bagaj hacmine ve beş kişinin rahatça sığabileceği bir iç mekâna sahip, sportif yönüyle dikkat çeken, premium bir SUV yatıyor. Uzun mesafe yolculuklara uygun menzil ve gelişmiş şarj seçenekleri sayesinde, müşterileri otomobilin performansından ödün vermeyen, tümüyle elektrikli bir sürüş bekliyor. Audi e-tron'un seri 
üretim versiyonları, azami 150 
kW kapasitesine sahip hızlı şarj istasyonlarında şarj edilecek. 
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SUV'nin yolculuğuna devam edecek güce ulaşması için ise 30 dakika 

şarj olması yeterli. Ouattro, dört tekerlekten çekiş sistemini de yeni 

bir çağa taşıyan prototip, her zemin tipinde güçlü bir performans sunuyor. 
Bu ilk tümüyle elektrikli modelin şirketin geleceği için bir kilometre taşı niteliği taşıdığını belirten Audi AG Yönetim Kurulu Başkanı Rupert Stadler, “Dört kapılı Gran Turismo, Audi e-tron Sportback konseptinin seri üretim versiyonu ve bu sportif SUV'yi takip edecek yeni bir kompakt ile 2020 yılına dek ürün gamımıza üç adet tümüyle elektrikli otomobil eklenecek. 2025 yılına kadar ise tüm segmentler ve konseptler genelinde 20'nin üzerinde elektrikli ve hibrit 


model piyasaya süreceğiz” şeklinde konuştu. Audi'nin elektrikli SUV'u, yıl sonunda gerçekleşecek lansmanından önce, dört kıtada test edilecek. 
İskandinavya soğuğundan Afrika'nın sıcaklarına, Asya'daki yüksek rakımlı bölgelerden Nürburgring pistine, Çin'in kalabalık şehirlerinin sıkışık trafiğinden Amerika'daki otoyollara dek, bu elektrikli SUV'nin çok yönlülüğünü en zorlu koşullar altında gerçekleştirilecek amansız testlerde kanıtlaması gerekiyor. 

Testlerde kullanılacak yaklaşık 
250 Audi e-tron prototipi, toplamda 
85.000 saat sürüş ile 5 milyon kilometre, yani dünyanın çevresinde 
125 kez dönmeye eşdeğer bir 
mesafe kat edecek. 


aa 


ye SN 


. 


he iv DO 
NN ep 


l 


> e z in 


YENİLİK PEUGEOT RİFTER 


PEUGEOT, RIFTER İLE 
KURALLARI DEĞİŞTİRİYOR 


RIFTER 


Fransız markanın en güncel tasarım diline sadık görünümüyle dikkat çeken Yeni Peugeot RIFTER, dinamik tasarımı kadar ödü ve sağlam duruşuyla da günlük yaşantının tüm zorluklarına meydan a or. Yeni Peugeot RIFTER sahip olduğu üstün özelliklerle gerek şehir içinde gerekirse yolculuklarda ve a küçük hafta sonu aktivitelerinde ideal yol arkadaşı olarak öne çıkıyor. 
Bu sınıfta benzersiz olan Peugeot i-Cockpit© e donatılan Yeni Peugeot RIFTER, yolculukları keyfe dönüştürüyor. 
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YENİLİK PEUGEOT RİFTER 


eugeot, ürün gamının en yeni üyesine son derece özgün ve tamamen yeni bir isim verdi. 
Kısa ve etkileyici ismiyle Yeni Pevgeot RIFTER, farklı bir dünyaya ve kullanım şekline davet ediyor. 
Peugeot, Yeni RIFTER ile bu segmentte devrim yaratıyor. Markaya özgü karakteristik değerleri korumaya devam eden Yeni Peugeot RIFTER, güçlü ve dinamik duruşuyla markanın tasarım dilini geleceğe taşıyor. 

Ön tarafta uygulanan ve Yeni Peugeot RIFTER'a güçlü olduğu kadar modern bir görünüm kazandıran simetrik formlar tasarımda bütünlüğü sağlamak ve profilden de bakıldığında güçlü bir görünüm sunmak üzere yan gövde de uygulanıyor. Şişkin çamurluk ağızları ve plastik kaplamalar güçlü ve modern görünümü desteklerken bazı donanım versiyonlarında 17 inçlik elmas kesimli alaşım jantlar devreye 


16 


Her bir ayrıntısı büyük bir özenle ekillendirilen kokpitte iklimlendirme sistemini kumanda etmek üzere şık krom 


kaplı spor tip düsmeler devreye 


giriyor. Yeni Peugeot RIFTER ayrıca SUV dünyasına özgü yüksek oturma pozisyonu, büyük tekerlekler, büyük kapı ve gövde kaplamaları, çamurluk kaplamaları ve tampon korumaları gibi bazı karakteristik tasarım detaylarını bünyesinde barındırıyor. 

Standart gövde tipi ile yetinmeyen ve daha büyük bir araca ihtiyaç duyanlar için Yeni Peugeot RIFTER ayrıca 35 cm daha uzun ikinci bir gövde tipiyle daha üretiliyor. Artan uzunlukla doğru orantılı olarak kabin içindeki yaşam alanı ve fonksiyonellik de artıyor. 

Yeni Peugeot RIFTER, pazarda benzersiz ve tamamen yenilikçi bir kokpit tasarımıyla yollara çıkıyor. 
Yeni kokpit Peugeot RIFTER'ın marka ile olan bağını güçlendiriyor. 
Bünyesinde en gelişmiş teknolojileri barındıran Peugeot i-Cockpitf© modern tasarımıyla kabin içine modern ve teknolojik bir görünüm 


kazandırmakla kalmıyor aynı zamanda sürücünün kullanım ergonomisini de destekliyor. 

Her bir ayrıntısı büyük bir özenle şekillendirilen kokpitte iklimlendirme sistemini kumanda etmek üzere şık krom kaplı spor tip düğmeler devreye giriyor. Kolay erişilebilir bir noktaya konumlandırılan bu düğmeler dijital sıcaklık göstergesini zarif tasarımıyla çevreliyor. Donanım seviyesine bağlı olarak bazı versiyonlarda sunulan elektrikli el freni sayesinde kazanılan alan, saklama alanı olarak değerlendiriliyor. 

Zarif ve dinamik detaylarla bezenen Peugeot RIFTER'ın GT Line versiyonu aynı zamanda Peugeot'nun GT Line ürün gamını tamamlıyor. GT Line versiyonu ön ızgara çerçevesi, yan ayna kapakları, tavan rayları ve yan gövde eklentilerinde süslemeler olmak üzere bir dizi Oniks Siyah eklentiye sahip. 17 inçlik “Aoraki” 


alaşım jantlarla desteklenen paketi 'GT Line" İogoları tamamlıyor. 

İç mekânda ise deri direksiyon simidi, özel renkleri ve döşemesi ile göze çarpan konsol tasarımı, desenli arka plana sahip kadranlar dikkat çekiyor. Yeni Peugeot RIFTER, CO2 emisyon salınımını ve yakıt tüketimini düşürmek üzere optimize edilen yüksek verimlilik seviyesine sahip motorlarla yollara çıkıyor. Evro 6.c emisyon normunu karşılayan motorlar gelecekte devreye alınacak olan WLTC normunu şimdiden yerine getirecek şekilde ayarlandı. Benzinli cephesinde iki farklı güç alternatifine sahip ödüllü 1.2 Purelech motor devreye giriyor. 
Giriş seviyesinde sunulan Purelech 11Ohp S&S 5 ileri manvel şanzımanla kombine edilirken son derece düşük tüketim değeriyle dikkat çekiyor. 
Partikül emisyon değerlerini azaltmak için benzin partikül filtresiyle donatılan Purelech motorların 13O0hp S&S 


Ön tarafta uygulanan ve Yeni Peugeot 

RIFTER'a güçlü olduğu kadar modern 

bir görünüm kazandıran simetrik formlar tasarımda bütünlüğü sağlamak ve profilden « 

de bakıldığında güçlü bir görünüm sunmak 


versiyonu ise 8 kademeli tam otomatik şanzıman EAT8 ile (2019 itibariyle sunulacak) devreye giriyor. 

Dizel cephesinde ise üç farklı güç alternatifiyle 1.5 BlueHDi sunuluyor. 
Giriş seviyesi olarak sunulan BlueHDi 
7 5hp 5 ileri manuel şanzımanla 
kombine edilirken, yine 5 ileri manvel şanzımanla kombine edilen BlueHDi 100hp motorun bir de daha yüksek yakıt ekonomisi sunan S&S versiyonu da bulunuyor. Ürün gamının tepe noktasını oluşturan BlueHDi 13Ohp S&S, standart olarak 6 vitesli manuel şanzımanla kombine edilirken isteğe bağlı olarak 8 kademeli tam otomatik şanzıman EAT8 ile donatılabiliyor. 
Ayrıca tüm dizel motor seçenekleri partikül filtresi ve seçici katalitik indirgeme sistemiyle donatılıyor. Bu sistem motor çalışır çalışmaz emisyon değerlerini düşürmek üzere devreye girerken partikül filtresi katkısına ihtiyaç duymuyor. 


üzere yan sövde de uyculanıyor. 


YENİ PEUGEOT RIFTER, 
PAZARDA BENZERSİZ VE 
TAMAMEN YENİLİKÇİ 

BİR KOKPİT TASARIMIYLA YOLLARA ÇIKIYOR. YENİ 
KOKPİT PEUGEOT RIFTER'IN MARKA İLE OLAN BAĞINI GÜÇLENDİRİYOR. 
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YENİLİK PEUGEOT RİFTER 


YENİ PEUGEOT RIFTER, 
GÜNLÜK YAŞAMIN 
GEREKLERİNİ YERİNE 
GETİRMEK ÜZERE 
MARKANIN EN GÜNCEL TEKNOLOJİLERİYLE 
YOLLARA ÇIKIYOR. 
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Yeni Peugeot RIFTER, günlük yaşamın gereklerini yerine getirmek üzere markanın en güncel teknolojileriyle yollara çıkıyor. Son derece kapsamlı teknolojik ekipmanlar donanım seviyesine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Geleneksel el freninin yerini alan Elektrikli Park Freni ile kazanılan alan, saklama alanı olarak değerlendiriliyor. 
Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, belirlenen mesafeden öndeki aracı 
takip etmeye imkân tanırken, 8 
kademeli Tam Otomatik Vites kutusuyla sistem tamamen durma özelliği ile sürüş güvenliğini daha da arttırıyor. Kapsamı genişletilen Aktif Trafik Levhası Tanımlama Sistemi, hız levhalarını da algılarken aracın hızını, algılanan hız limitine göre ayarlayabiliyor. Aktif Şerit Takip Sistemi, sürücünün reaksiyon göstermemesi halinde devreye girerek aracı tekrar şeridine sokuyor. Sürücü 


Yorgunluk Uyarı Sistemi, yorgun olduğunu tespit etmesi halinde sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyarırken, Aktif Güvenlik Freni olası bir çarpışma halinde devreye giriyor. 
Römork Çekme Stabilite Kontrol Sistemi, salınımları dengelerken gerektiğinde aracı yavaşlatıyor. 
Akıllı Far Asistanı kısa ve uzun farları otomatik olarak devreye girmesini sağlıyor. Visiopark 180“ geri görüş kamerası, 180 derecelik geniş bir açıyla arkayı gösterirken ayrıca aracı kuş bakışı görünüm veya bir engele yaklaşıldığında görüntüyü büyütme imkânı da sunuyor. Kör Nokta Uyarı Sistemi, kör noktada bir aracın olması halinde sürücüyü görsel olarak uyarırken, Anahtarsız Giriş Sistemi de anahtar arama hengamesini ortadan kaldırıyor. 

Sürücünün sürüş pozisyonunu değiştirmeden rahatlıkla ulaşabileceği mesafede konumlandırılan 8 inç 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büyüklüğündeki dokunmatik ekranlı bilgi ve eğlence sistemi, iki adet USB soketi, bir adet Aux soketi, Bluetooth bağlantısı ve kablosuz şarj gibi kapsamlı bağlanabilirlik özellikleriyle araç içerisinde geçen süreyi keyfe dönüştürüyor. Mirror Link, Apple Carplay ve Android Auto uyumlu sistem Mirror Screen özelliğini destekliyor. Sesli komut sistemi üzerinden de kullanılabilen internet bağlantılı 3D navigasyon sistemi özel ilgi alanlarına göre arama yapma veya gerçek zamanlı trafik durumu bilgisi (TomTom) ile sürücüyü desteklerken ayrıca park yeri ve akaryakıt istasyonu dışında bölgesel hava durumu bilgisi de veriyor. 
2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda 
dünya lansmanı yapılan Yeni Peugeot RIFTER Vigo (İspanya) ve Mangualde (Portekiz) tesislerinde üretilecek ve Eylül başlarından itibaren global pazarlarda satışa sunulacak. 


YENİLİK K SKODA SUPERE Dk m ” YAŞ i 


AİLE BOYU SUPERB 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özelliklerini daharfazlâri skan genişliği ve yüksek kapasitesiyle harmanlayan 


yeni Superb Combi, iki motor 

semer ve “Prestige” donanım e, lansman süresince 

ar versiyonla aynı fiyatlarla 


paketi 


satışa sunuluyor. 


ıpkı yeni nesil Superb Sedan'da olduğu gibi göz alıcı bir tasarımla şekillenen yeni Superb Combi, Vision 
C konseptinin gerçek hayata uyarlanmış tüm unsurlarını üzerinde barındırıyor. Çek Cumhuriyeti kristal işçiliğinden ilham alınan farları, güçlü ifadeye sahip ön görünümü, sofistike, modern, şık ve dinamik çizgileriyle dikkat çeken Superb Combi, özellikle arka bölümüyle station wagon otomobillere yeni bir bakış açısı getirecek şekilde yaratıldı. 
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Tü yeke öl il modeli yeni n a 
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Yeni Superb Combi, tıpkı Sedan versiyonu gibi sınıfının en geniş iç mekâna sahip modeli. Bagaj kapasitesiyle de öne çıkan model, 
630 litre hacme sahip ve arka 
koltuklar yatırıldığındaysa bu miktar 1.931 litreye ulaşıyor. 

Yeni Superb Combi'de 31 farklı pratik Simply Clever yani “tek kelimeyle akıllıca” özelliğe yer verildi. Bunlar arasında ön ve arka kapılarda 1.5 litrelik şişelerin konulabildiği cepler, bagaj kapağının el değmeden açılmasını sağlayan “sanal pedal”, arkada 


Ü// 7 İZ 


USB girişine ek olarak 230 V soket, elektrik kontrollü bagaj kilidi, ön ve arkada tablet tutucular gibi unsurlar bulunuyor. Ayrıca ön ve arka kapı içlerinde şemsiye bölmeleri, akıllı telefon uygulamalarının kullanımı ve araç verilerinin bazılarının telefondan izlenmesine olanak tanıyan SmartLink*, bagaj bölümünden yatırılabilen arka koltuk sırtlıkları, katlanabilen ön koltuk sırtlığı, bunlardan bazıları. 
Türkiye'de yalnızca Prestige donanım seviyesi ile sunulacak Superb Combi'de, tam deri döşeme, 


anahtarsız giriş, çıkış ve çalıştırma sistemi, 18” jantlar, elektrikli bagaj kapağı, 10 renkli iç ambiyans aydınlatması, geri görüş kamerası, 8” Bolero multimedya sistemi, elektrikli sürücü ve yolcu koltuğu, AFS özellikli Bi-Xenon ön farlar sürüş modu yönetimi gibi bir çok üst seviye donanım standart olarak sunuluyor. 

Skoda yetkili satıcılarında yerini alan Superb Combi'de 1.6 lt (120 HP) dizel motorun yanı sıra 4x4 sürüş sistemine sahip 2.0 İt (190 HP) dizel motor seçeneği de sunuluyor. 
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YENİLİK OPEL COMBO 


D | 2141) vi m —— , | P P | i m — (E. ğ 
: — >> e N j 
vV | t > — 4 
- mipililnve” © < > ş pi YENLLUM DU lar « azl 4 | / a 


Opel tamamen yenilenen hafif ticarisi Combo ile model atılımını sürdürüyor. 

Combo'nun binek versiyonu Combo Life, tüm ihtiyaçlara yanıt verecek kusursuz 

bir aile otomobili. Combo'nun beşinci nesli tamamen yeni bir mimari üzerinde 

yükseliyor. Alman Otomobil üreticisinin yeni hafif ticarisi geniş ve kullanışlı. « İhtiyaca uygun şekilde yeni Combo beş ya da yedi koltuklu olacak şekilde kısa ve ai uzun versiyonda sipariş edilebilecek. 
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YENİLİK OPEL COMBO 


eni Opel Combo, sınıfında 

sunulan yüksek teknoloji 

güvenlik ve konfor 

özelliklerini bir üst seviyeye taşıyacak. PSA grubuna geçtikten sonra ortak platform kullanımlarını arttıran Opel, Peugeot Partner ve Citroen Berlingo'nun alt yapısını kullanan yeni Combo ile karşımıza çıkıyor. Yeni modelde öne çıkan teknolojik özellikler Head up Display, Otomatik Fren Destekli On Çarpışma Uyarı Sistemi, Opel Eye Ön Kamera Sistemi, Otomatik Cruise Control, Akıllı Hız Adaptasyonu, Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi olarak sıralanıyor. 

Yeni Combo'da park manevraları da Yan Koruma, Panoramik Geri Görüş Kamerası ve Gelişmiş Park Pilotu destek sistemleri ile daha kolay yapılabiliyor. 

Combo kullanıcıları ana yollardan çıkmaları gerektiğinde de teknolojik destek sistemleri sayesinde kendilerini güvende hissedecekler. Intelligrip, 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Grandland X'ten tanınan opsiyonel akıllı çekiş destek sistemi, gaz tepkisi, vites değişim noktaları ve tork dağılımını ayarlayarak, kum, çamur, ıslak zemin ve çamurda stabil sürüşe imkân tanıyor. Yeni Combo'nun Isıtmalı Deri Direksiyon Simidi, Isıtmalı On Koltuklar ve Yardımcı Isıtma konfor özellikleri ile kış aylarında da keyifli sürüş mümkün olacak. Yeni Combo, Apple Carplay ve Android Avto destekli bilgi- eğlence sistemi de sunuyor. Yolcular birinci ve ikinci sıra koltuklardaki USB girişleri ile akıllı cihazlarını şarj edebildikleri gibi, 230V priz ile İaptoplarına da gerekli gücü sağlayabiliyorlar. Dahası, uyumlu cep telefonlarını da klima kontrollerinin altında konumlanan kablosuz şarj alanında şarj edebiliyorlar. 

Beş koltuklu standart versiyon 
597 litre bagaj kapasitesi sunuyor. 
Daha fazla bagaj hacmine ihtiyaç duyanlar ise 850 litre bagaj hacmi sunan yedi koltuklu uzun versiyonu 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tercih edebilecekler. Yeni Combo sadece yüksek teknoloji sistemleri ve çarpıcı hacmi ile öne çıkmıyor. 
Aynı zamanda çarpıcı görünüme de sahip. Sınıfındaki diğer modellerle kıyaslandığında daha kısa ön çıkıntıya ve daha yüksek bir kaputa sahip. Bu nedenle daha dengeli, güçlü ve kendinden emin görünüyor. 
Önden bakıldığında Opel'in tasarım dilini tamamen yansıttığı görülüyor. 
Opel'in tipik “çift kanat” gündüz LED farları ön ızgarayla birlikte çarpıcı bir çizgi oluşturuyor ve ortada Opel logosunu saran kanatçıklara uzanıyor. 

Kaputun altında Opel Combo müşterileri turbo benzinli ve dizel motorlar arasından tercih yapabilecekler. Bütün seçenekler sürüş keyfi ve yakıt ekonomisini dengeleyecek şekilde tasarlandı. 
Bu verimli motorlara beş ve altı ileri manuel şanzımanın yanı sıra sınıfında ilk defa sekiz ileri otomatik şanzıman seçeneği de eşlik edecek. 


BEŞ KOLTUKLU STANDART VERSİYON 597 LİTRE 
BAGAJ KAPASİTESİ 
SUNUYOR. DAHA FAZLA 
BAGAJ HACMİNE İHTİYAÇ DUYANLAR İSE 850 LİTRE 
BAGAJ HACMİ SUNAN 
YEDİ KOLTUKLU UZUN 
VERSİYONU TERCİH EDEBİLECEKLER. 
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YENİLİK VOLKSWAGEN AMAROK GANYON 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Volkswagen Ticari Araç'ın pick-up sınıfındaki iddialı modeli Amarok'un 

en sportif versiyonu olan Yeni Amarok Canyon pazara sunuldu. Sahip olduğu 

sıra dışı donanım ve aksesuar özellikleriyle fark yaratan Yeni Amarok Canyon hem iç, hem de dış tasarımındaki yeniliklerle dikkat çekiyor. 


marok Canyon'da dış 

tasarımında ilk planda göze 

çarpan yenilikler arasında 

sportif çamurluklar, Bi-Xenon farlar ve LED gündüz sürüş farları, çift krom şeritli ön ızgara, karartılmış arka farlar, krom çerçeveli ön sis farları, mat siyah sportif bar ve basamaksız mat siyah yan barlar, 
17 inç “Aragua” alüminyum alaşımlı 
jantlar ve Canyon'a özel bal turuncu renk seçeneği yer alıyor. 

Yeni Amarok Canyon'da dikkat çeken bir diğer özellik, sınıfında yalnızca Amarok'ta bulunan Volkswagen V6 motoru. Amarok 


26 


Canyon'da sunulan 3 litre hacimli turbo dizel V6 motor, 204 PS güç üretirken 500 Nm tork sağlıyor. 
Amarok Canyon böylece, hem asfalt hem de off-road koşullarında yüksek performans, düşük yakıt tüketimi ve yüksek çekiş gücü sağlıyor. 

AMOTION sürekli 4 çeker sistemine sahip otomatik şanzıman, Yeni Amarok Canyon'da standart olarak sunuluyor. Yüksek hızlarda ekonomi sağlayan 8. vitesi, devir düşürerek hem yakıt tüketimini hem de kabin içine gelen sesi azaltıyor. 
8 ileri otomatik vites ile 100 km'de 
7,7 litre birleşik yakıt tüketimi 


gerçekleşiyor. 

Amarok Canyon'un iç kısmında da; “Canyon” koltuk kumaşı, turuncu dikişli multifonksiyonel direksiyon, vites topuzu ve emniyet kemeri, paslanmaz çelik gaz ve fren pedalı, klimatronik klima, ön park sensörü, 6.33 inç renkli dokunmatik ekran Composition Media radyo, App-Connect, sesli kontrol, sürücü ve ön yolcu koltuğunda bel desteği, renkli yol bilgisayarı, ısıtmalı sürücü ve yolcu koltukları, ısıtmalı silecek başlıkları gibi sportif detaylar ve konfor öğeleri standart olarak sunuluyor. 
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LANSMAN FORD ECOSPORT 


ŞEHİRLİ VE FONKSİYONEL SUV 


FORD 
EGOSPORT 


Ford'un Türkiye'deki SUV ailesinin en yeni üyesi Yeni Ford EcoSport, Ford Performance ailesinin tasarım detaylarını barındıran ST-Line donanımı ile Mart ayı itibarıyla Türkiye yollarına çıktı. Yeni Ford EcoSport, göz alıcı tasarımı ve kişiselleştirme seçeneklerinin yanında sunduğu teknolojik özellikler ve eğlenceli karakteriyle hayatı farklı yaşamayı tercih edenler için segmentinde öne çıkan bir model olacağının sinyalini veriyor. 
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YENİ ECOSPORT TÜRKİYE'DE STLİNE DONANIMIYLA 
SUNULUYOR. ST. 

LİNE DONANIMINDA, 
FORD PERFORMANCE 
KARAKTERİNİ YANSITAN TAMPONLAR VE YAN 
ETEKLER, SİYAH RENKLİ 
TAVAN ÇITALARI VE FAR ÇERÇEVELERİ, ST-LİNE İŞARETLERİ, FARKLI TAVAN RENGİ SEÇENEKLERİ ÖN 
PLANA ÇIKIYOR. 
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eni Ford EcoSport, müşterilerine daha fazla fonksiyonellik ve çok yönlülük ve daha rafine bir stil sunarken, Ford SYNC 3 araç içi bilgi ve eğlence sistemi, Hız Kontrol Sistemi ve Ayarlanabilir Hız Sınırlandırıcı, ayrıca Geri Görüş Kamerası gibi sürücü destek teknolojilerini de içeriyor. Dinamik ve güçlü tasarımıyla dikkat çeken Yeni Ford EcoSport, 12 iddialı renk seçeneğinin yanı sıra, kullanıcı odaklı iç mekanında 8 inç dokunmatik ekran, ısıtmalı direksiyon ve ayarlanabilir bagaj bölmesi gibi akıllı saklama çözümleriyle ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor. 
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Yeni EcoSport Türkiye'de ST-line donanımıyla sunuluyor. ST-Line donanımında, Ford Performance karakterini yansıtan tamponlar ve yan etekler, siyah renkli tavan çıtaları ve far çerçeveleri, 18 inç koyu renkli alaşım jantlar, ST-Line işaretleri, farklı tavan rengi seçenekleri ön plana çıkıyor. İç mekanda ise deri kaplamalı, dikiş detaylı alt kısmı düz özgün ST-line direksiyon, geri dönüşümlü malzemelerden üretilen ekolojik süet Miko&-Dinamica şeritli dikiş detaylı parçalı deri koltuklar, deri kaplamalı el freni ve vites topuzu, ST-Line marşpiyel ve alaşımlı pedallar yer alıyor. 

Yeni Ford EcoSport, ergonomik 


Ford'un yeni 1.5 litre 

EcoBlue dizel motoru, düşük CO2 emisyonunun yanı sıra daha yüksek performans 


tasarımlı ve daha az tuş içeren orta konsolla iç mekânda drafine bir düzen sunuyor. Koltuk tasarımları ön ve arka yolcuların konforu için optimize edilerek parçalı deri/süet kaplaması ile lüks bir his veriyor. Yeni Ford EcoSport, gelişmiş teknolojileri kullanarak kolay, keyifli ve güvenli bir sürüş deneyimi sunmak amacıyla Ford'un etkileyici sürüş dinamiklerini ileriye taşıyor. Yeni Ford EcoSport ile sürücülerin hız limitleri dâhilinde kalmasına yardımcı olan Hız Kontrol Sistemi ile Ayarlanabilir Hız Sınırlandırıcı ve park etmeyi daha etkili ve güvenli hale getiren Geri Görüş Kamerası ve ön/arka park sensörleri sürüş konforunu arttırıyor. 


. 


sunmak üzere tasarlandı. Hee 


Yeni 1cop portun yeni özelliklerinden 


alçak EE hoparlörü ve konsolun B& | ortasındaki hoparlör dâhil 10 Ss hoparlörden oluşan özel olarak 

ka 


Sürücü destek teknolojileri arasında motor torkunu ayarlayarak sürücülerin kontrolünü sürdürmesine yardımcı olmak için frenleme sağlayan Devrilme Kontrol Sistemi yer alıyor. Önde sürücü ve yolcu hava yastıkları, sürücü diz hava yastığı, göğüs kafesine ilave koruma sağlayan ve yolcuyu darbeden uzaklaştıracak şekilde tasarlanan yan hava yastıkları, yan darbelere karşı maksimum alanı koruyan perde hava yastıkları ile sürücü ve yolcuların güvenliği arttırılıyor. 

Sürüş stresini ortadan kaldırıp kullanıcıların yola daha iyi konsantre olmasını sağlayan otomatik yanan farlar ve yağmur sensörlü sileceklerin yanı sıra ısıtmalı direksiyon / ön koltuk ve Elektronik Otomatik 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Sıcaklık Kontrolü aracın konforunu en üst düzeye çıkarıyor. Temel sürüş bilgilerine erişimi kolaylaştıran 

4,2 inç renkli dijital gösterge ve soğuk sabahlarda yola daha çabuk çıkmaya yardımcı olan ısıtmalı ön cam ve elektrikli ısıtmalı katlanabilen yan aynalarla kullanıcılara daha fazla kolaylık sunuluyor. 

Güvenlik ve konfor sağlayan donanımlarıyla lüks hissini yaşatan Yeni Ford EcoSport, teknolojileri ile de kullanıcıların farklı beğenilerine alternatifler sunabiliyor. Apple CarPlay ile eşleştirilebilen Ford'un sofistike SYNC 3 iletişim ve eğlence sistemi, kullanıcılara çeşitlilik gösteren akıllı bir dünyanın kapısını açıyor. 
Ford SYNC3, Yeni EcoSport'un yakınlaştırma/uzaklaştırma ve 


kaydırma hareketleriyle kullanılabilen 
8 inç renkli dokunmatik ekranıyla 
destekleniyor. 

Yeni EcoSport'un yeni özelliklerinden bir diğeri ise bagaja monte edilmiş alçak frekans hoparlörü ve konsolun ortasındaki hoparlör dâhil 10 hoparlörden oluşan özel olarak tasarlanan B&O PLAY ses sistemi. Sistemi kontrol eden en yeni Dijital Sinyal İşleme Amfisi de Surround Ses ayarı dâhil, ekolayzer ve miksaj kabiliyetiyle mükemmel bir ses deneyimi sağlıyor. 

Yeni Ford EcoSport'un, 1.5 litre TDCi dizel motor ve 1.0 EcoBoost motorlu versiyonu Mart ayında; Ford Akıllı 4x4 Çekiş (AWD) sistemiyle donatılacak ve 1.5 litre Ford EcoBlue dizel motor 125 PS versiyonu ise 


Mayıs ayında Türkiye'de satışa sunulacak. Mayıs ayında Türkiye yollarına çıkacak versiyon, altı ileri vitesli manuel şanzıman ile 125 PS güç ve 300 Nm tork sağlıyor. Akıllı 4x4 Çekiş (AWD)| sistemi, aracın yol yüzeyini kavramasını ölçerek ön ve arka tekerlekler arasındaki tork dağılımını 20 milisaniyeden daha kısa sürede ayarlayabiliyor. Sistem, torku dört tekerlek arasında hızlı bir şekilde dağıtırken, kaygan zeminde ekstra güvenli yol tutuş sağlıyor. 
Ford'un yeni 1.5 litre EcoBlue dizel motoru, düşük CO2 emisyonunun yanı sıra daha yüksek performans sunmak üzere tasarlandı. Dört silindirli rafine motor, daha verimli yanma ve daha düşük emisyon değerleri için yeni bir tasarıma 


sahip. Ayrıca, daha hızlı ve kontrol edilebilir turbo tepkisi sağlamak üzere geliştirilmiş turboşarj sistemi bulunuyor. Daha düşük yakıt tüketimi sağlayan sessiz yüksek basınçlı yakıt enjeksiyon sistemi ise verimliliği bir üst boyuta taşıyor. 

Ford'un 100 PS 1.5 litre TDCi dizel motoru ise önden çekişli ve yeni altı ileri vitesli manuel şanzımanıyla, 4. | 
1/100 km yakıt verimliliği ve 107 
g/km CO2 emisyon özellikleriyle satışa sunulacak. Sunulan seçenekler arasında Ford'un bol ödüllü 1.0 
litre EcoBoost benzinli motorunun 
125 PS versiyonu 5.8 1/100 km 
yakıt verimliliği ve 134 g/km CO2 emisyonu, altı ileri vitesli otomatik şanzıman ve direksiyondan vites değiştirme kolaylığı sağlıyor. 
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GÜVENLİK VE 
KONFOR SAĞLAYAN DONANIMLARIYLA 
LÜKS HİSSİNİ YAŞATAN 
YENİ FORD ECOSPORT, TEKNOLOJİLERİ İLE 

DE KULLANICILARIN 
FARKLI BEĞENİLERİNE ALTERNATİFLER 
SUNABİLİYOR. 
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LANSMAN OPEL GRANDLAND X 


NT 


OPEL SUV AİLESİNİN BÜYÜK ÜYESİ 


OPEL 
GRANDLAND 


Yeni Grandland X modern, dinamik hatlar, havalı SUV görünü pozisyonu ile Alman otomobil üreticisi Opel'i ülkemizde payı kompakt SUV segmentinde temsil ediyor. Mokka X ve Crossla Opel SUV ailesinin üçüncü üyesi olan Grandland X büyüyen diğer SUV modellerinden 20 cm daha uzun olan Grandlan Kasım ayında satışa sunuldu. 
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LANSMAN OPEL GRANDLAND X 


2 Sanli, 


gümüş rengi korumalar ve fon ince LED stop lambaları ile © 


arkanın “Heykelsi Tasarım 

Alman Mühendisliği 

ile Buluştu” şeklinde 

özetlediği tasarım felsefesini yansıtan Grandland X'in alt kısmındaki SUV tipi kaplamaları offroad yeteneğine de vurgu yapıyor. Aracın yan tarafındaki diğer Opel'lerde de görmeye alışık olduğumuz keskin bıçak hatları Grandland X'in bir Opel olduğunu net şekilde vurguluyor. Opsiyonel olarak sunulan siyah tavan ise müşterilere aracını kişiselleştirme imkânı veriyor. Arka tarafta ise, geniş duruş, gümüş rengi korumalar ve ince LED stop lambaları ile yeni modelin sportif ve kaslı görünümüne katkı sağlıyor. Kalite iç mekânda da kendini gösteriyor. Sade ve yolculuk yapanları ferah hissetirecek şekilde tasarlanmış kokpitin gösterge paneli ve dokunmatik ekranlı orta konsolu yatay olarak ve sürücüye doğru konumlanmış. Orta konsol üç ana 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yatay bölüme ayrılmış. Bu bölgeler bilgi-eğlence sistemine, klima kontrollerine ve şasi özelliklerine kolay erişim sağlıyor. İç mekânda kullanılan yüksek malzeme kalitesi sayesinde Grandland X ile yolculuk edenler kendilerini iyi hissediyorlar. 
Opsiyonel olarak sunulan panoramik sunrool ise iç mekânı daha da ferah hissetiriyor. Ön ve arka koltuk ve direksiyon simidi ısıtmanın yanı sıra, bir Opel'den beklenecek şekilde AGR sertifikalı ortopedik koltuklar Grandland X'te de bulunuyor. 

2.675 mm'lik aks aralığı sayesinde Opel'in yeni Kompakt SUV/“si iç mekanda yolcularına geniş bir iç mekan sunuyor. 514 litre (koltuklar yatırıldığında 1.652 litre) bagaj hacmi ise cömert bir taşıma kapasitesi sağlıyor. Otomatik açılıp kapatılabilen bagaj kapağı ise Grandland X kullanıcılarına bagaj yüklemede önemli bir kolaylık sağlıyor. Sadece bir ayak hareketi ile 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kapağı-açıp kapamak mümkün. 
Opel Grandland X canlı ve verimli motorları ile sürüş keyfi konusunda 
iddialı. Her iki motor da gelişmiş 6 
ileri manuel ve otomatik şanzıman seçenekleri ile geliyor ve Start/Stop özelliğini standart olarak sunuyor: se 1.2 Turbo Benzinli motor 130 hp 
güç üretiyor ve 1,750 devirde 230 
Nm tork sunuyor (şehir içi 6.4-6.0 
1/7100 km, şehir dışı 4.9-4.5 1/100 km, ortalama 5.5-5.1 1/100 km, 127-117 g/km CO2) 
se 1.6 Dizel motor ise 120 hp güç üretiyor ve 1,750 devirde 300 Nm tork sunuyor (şehir içi 5.1-4.7 1/100 km, şehir dışı 4.2-3.5 1/100 km, ortalama 4.6-4.0 1/100 km, 118- 
104 g/km CO2) 
* Temmuz 2018'de 1.5 Dizel 130 
HP 8 ileri otomatik ve 6 ileri manuel, 1.2 120 hp manuel seçenekleri, 2020'de Plug in Hybrid versiyonu da pazara sunulacak bu versiyon dört çeker seçeneğini de kapsayacak 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ORTA KONSOL ÜÇ ANA 
YATAY BÖLÜME AYRILMIŞ. 
BU BÖLGELER BİLGİ- 
EĞLENCE SİSTEMİNE, 
KLİMA KONTROLLERİNE VE 
ŞASİ ÖZELLİKLERİNE KOLAY ERİŞİM SAĞLIYOR. 
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Türkiye'nin otomobil e-dergisi 


LANSMAN OPEL GRANDLAND X 


Grandland X yolculuğu daha konforlu ve güvenli hale getirmek için de gerekli ultra modern destek sistemlerine de sahip. Yaya tespit ve acil fren destekli ön çarpışma uyarı sistemi, Sürücü yorgunluk tespit sistemi, Gelişmiş park desteği bu özelliklerden sadece birkaçı. 
Opsiyonel olarak sunulacak Otomatik Cruise Control sistemi ise seçilen hızda önde seyreden otomobille belirlenen mesafeyi koruyabiliyor ve gerek olduğunda aracı tümüyle durdurup tekrar hareket edebiliyor. Üstün güvenlik sistemleri sayesinde Grandland X Euro NCAP'ten de beş yıldız almayı başardı. 

Grandland X tüm yol koşullarında güvenli sürüş vaat ediyor. 
Excellence donanım seviyesinde standart olarak sunulan elektronik IntelliGrip Çekiş Sistemi ile bu güvenliği daha da artırmak mümkün. Sürücü sistemi kullanarak beş farklı sürüş modu arasından tercih yapabiliyor. Sonrasında sistem, otomatik olarak ön tekerleklere tork dağılımını, vites değişim noktalarını ve gaz tepkisini koşulların gerektirdiği şekilde otomatik ayarlıyor. Böylece Grandland X kar, kum, çamur ya da ıslak zemin gibi zor koşullarda etkili yol tutuşu sağlıyor. 

Opel, aydınlatma teknolojilerindeki lider konumunu Grandland X ile perçinlemeyi sürdürüyor. Alman otomobil üreticisinin bu modelde sunacağı AFL LED farlar seyredilen yolun ve çevrenin durumunu tespit edip bünyesinde barındırdığı aydınlatma modlarından en uygununu seçiyor. 
Böylece her koşulda sürücüsüne optimal aydınlatma sunuyor. 

IntelliLink bilgi-eğlence sistemine Android Auto ve Apple CarPlay aracılığı ile akıllı telefonlarını entegre edebiliyorlar. Ayrıca akıllı telefonları kablosuz sarj etme imkânı da mevcut. Yolculuk yaparken üstün ses kalitesi de talep eden müşteriler, sekiz hoparlör ve bir subwoofer ile gelen Denon premium ses sistemini de opsiyonel olarak alabiliyorlar. 
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“2012'den günümüze PSA ile hâlihazırda süregelen başarılı iş birliğimizin meyvesi Grandland X, PSA'daki çalışma arkadaşlarımızla birlikte ne kadar uyumlu çalıştığımızın ve markalarımızın değerlerine sadık, heyecan verici otomobiller yaratacağımızın bir göstergesi. 
Avrupa'da ve ülkemizde kompakt SUV segmenti önümüzdeki dönemde yoğun rekabete sahne olacak olsa da Yeni Grandland X ile biz bu rekabete hazırız. Sportif tasarımı, Hafifliği, Ferah ve sade iç mekânı, Geniş bagaj hacmi, üstün teknoloji ve konfor özellikleri ve verimli motor- şanzıman seçenekleri ile müşterilerimizin Grandland X'i tercih etmesi için birçok sebep mevcut. Gelecekte de Opel markamız herkes için Alman yüksek teknolojisi, mühendisliği ve tasarımı sözünü tutmaya devam edecek. Platform ve Güç Aktarım sistemleri gibi Grup PSA teknolojilerine dayalı tüm Opel otomobilleri Rüsselsheim'da geliştirilecek, böylece Opel'ler her zaman Opel kalacak. Geleceğe güvenle bakmamıza imkân tanıyan bir diğer gelişme ise, 9 Kasım 2017 tarihinde başarılı 

ve güçlü bir gelecek için açıkladığımız PACE! planımız. Bu plan doğrultusunda Opel markamızı sürdürülebilir kârlılığa sahip, Elektrikli 

ve küresel bir şirket haline getireceğiz. Geleceğimizi güvence altına alacağız ve Groupe PSA'nın gelişimine Alman detaycılığı ile destek vereceğiz.” 
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PICK - UP DÜNYASININ. 
YÜKSELEN YILDIZI OLABİLECEK Mİ? 


X GLASS 


Pick-up pazarının değişen ihtiyaçlarına göre tasarlanan Mercedes-Benz X-Class, modern tasarımı, dayanıklılığı ve iddialı offroad özellikleri ile Aralık ayından itibaren Türkiye'de satişa sunulmaya başladı. 
X-Class aracılığıyla pick-up dünyasına giren Mercedes-Benz, bu yepyeni aracında tasarım, konfor, sürüş dinamizmi ve güvenlik 

gibi özgün özellikleri müşterilerine sunuyor. 
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ercedes ticari model piyasasında bugüne kadar hep ihtiyaçlara göre model çıkarmış ve bu modellerde Mercedes - Benz'in yıldızını parlatmıştı. 
Ancak son birkaç senedir Mercedes — Benz, maliyet kaygısından dolayı olsa gerek, başka markalarla ortaklık yapmaya başladı. Bu ortaklıktan doğan modeller Mercedes — Benz'e başarı getirdi mi bilmem ama X-Class ile bu başarıyı yakalayacak gibi görünüyor. 
Mercedes — Benz 2015 yılında pick — up üreteceğini açıkladıktan 2 sene sonra 
2017 Temmuz ayında Cape Town'da 
dünya lansmanı gerçekleştirdi. 


DIŞA BAKIŞ 

X-Class tanımadan önce aslında onun Nissan Navara ile aynı platformu paylaştığını bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu bilgi ışında Mercedes — Benz mühendisleri harika bir iş çıkarmışlar. 
Çift çıtalı heybetli ön ızgarası, güçlü duruşunu destekleyen uzun motor kaputu ve uzun geniş farlarıyla Mercedes-Benz ürün gamının bir parçası olduğunu hemen hissettiriyor. Ön tasarım takdire şayan. Yan tarafa geçince kardeşiyle benzer hatlar taşıyor, tek fark ön ve arka çamurluklar da olmuş, Navara daha çıkık belirgin bir tasarıma sahipken, X-Class daha sade bir tasarım kullanmış. 
Arka tasarımda ise Mercedes — Benz mühendisleri gene sadelikten gitmiş ve Premium bir hava yakalamış. Kardeşinin aksine arka kapak düz bir yapıya 

sahip ve “C” ve “D” gibi duran stoplar çamurluklara gömülmüş. Akıl karıştıran tek şey ise her iki tarafta yer alan yakıt deposu kapağı. Evet yanlış okumadınız her iki tarafta da yakıt deposu kapağı var hem de aynı ebatta. Sebebi ise sağ tarafta ki “Addblue” sol tarafta ki yakıt koymak için. İlginç olmuş. 

Toparlamam gerekirse X-Class pick -up dünyasına yeni bir soluk getiriyor. Ön ve arka tasarımları etkileyici olmakla beraber yan tasarımda sadelikle ön 
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| koymak için. İlginç olmuş. 
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plana çıkmış. Benim için en doğru yöntem ne kadar bakış aldığıdır. 
X-Class bu konuda oldukça başarılı oldu diyebilirim. 


İÇE BAKIŞ 

En büyük zorluk mevcut bir modeli farklılaştırmaktır. Mercedes — Benz bu konuda oldukça iyi bir başarı yakalamış. İçi çok güzel olmuş. 
Göstergeler geleneksel Mercedes — Benz imzası taşıyor. Asıl övgüyü geri kalanı hak ediyor. Konsolun tasarımı ve opsiyonel olarak alınabilen ahşap kaplama harika olmuş. Ben en çok yuvarlak havalandırma kanallarını beğendim. İklimlendirme kumandaları biraz aşağıda kalmış ama kullanımı 


Akıl karıştıran tek şey ise her iki tarafta yer alan yakıt deposu kapağı. ; Evet yanlış okumadınız her iki tarafta - da yakıt deposu kapağı var hem de aynı ebatta. Sebebi ise sağ tarafta © ki “Addblue” sol tarafta ki yakıt 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MERCEDES — BENZ 
MÜHENDİSLERİ HARİKA 
BİR İŞ ÇIKARMIŞLAR. 

ÇİFT ÇITALI HEYBETLİ 

ÖN IZGARASI, GÜÇLÜ 
DURUŞUNU DESTEKLEYEN 
UZUN MOTOR KAPUTU VE 
UZUN GENİŞ FARLARIYLA MERCEDES-BENZ ÜRÜN 
GAMININ BİR PARÇASI 
OLDUĞUNU HEMEN 
HİSSETTİRİYOR. 
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Türkiye'nin otomobil e-dergisi 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kolay. Onlarında altında çekiş kontrol sistemi, yokuş iniş desteği, bagaj aydınlatması ve 12V'luk çakmak girişi yer alıyor. 

On konsolda ki tek sevmediğim şey konsolun üstünde duran küçük ekran oldu. Aslında ekran büyük ama görüntü alanı küçük. Zaten bu eğreti duran ekranlara alışamadığım gibi neredeyse her modelde rastlar oldum. Ki böylesi bir modele daha büyük ekran şık olurdu. 

Sizi detaylarla boğmak gibi bir niyetim yok zaten fotoğraflar gerekli detayları gösteriyor. Arka koltuklar rahat ve diz mesafesi yeterli. Tavan siyah ve bana kasvetli geldi. Onun dışında her şey Mercedes — Benz kalitesinde ve olması gerektiği gibi. 
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TEST MERCEDES BENZ X GLASS 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X-Class kardeşiyle aynı motora sahip; 2.298 cc'lik turbo dizel 3.750 d/d'da 
190 BG güç ve 1.500 — 2500 d/d'da 
450 Nm tork üretiyor. 11.8 saniyede 
O'dan 100 km/h çıkan X-Class'in 

son sürati 17/5 km/h. 7 ileri otomatik 
şanzımana sahip olan X-Class 100 
km'de şehir içinde 9 9 litre, şehir dışında 6,9 litre ve ortalama 7 ,9 litre harcıyor fabrika verilerine göre. Tabii bu modelin 4MATIC olduğunu unutmadan yazalım. Motor ile bu kadar bilgi yeter. 
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YOL DURUMU 

X-Class ile geçirdiğim süre boyunca pek çok şeyini kurcaladım. Hemen detaylara dalayım; koltuklar rahat ve elektrikli ayarlanıyordu. O yüzden şapadanak ayarı yaptım diyecekken direksiyonda derinlik ayarı olmaması hayal kırıklığı oldu. Neyse aynaları ayarladım ama 

o da ne arka camdan arkayı görmek neredeyse imkânsız. Sebebi ise arka camdaki küçük pencere. Neyse geri görüş ile 3609 kameraları çok iş görüyor. Oğlumun dediği gibi; “Ah 


Mercedes — Benz ahh” keşke daha görülebilir ekran kullansaydı ne kadar iyi olacaktı. Hem ekran küçük bir 

de ikiye ayrılıyor. Büyük boyutlarına rağmen X-Class”ı kullanmak çok kolay. 


Gelelim X-Class yolda neler yaptığına. 


Yalıtım başarılı ve motor sesi içeri çok girmiyor. Lakin X-Class sakin bir karaktere sahip. Öyle uçan kaçan bir durum sergilemiyor. Ağır başlı ama gerekeni yapıyor. Hızlanma değeri kâğıt üzerinde görüldüğü gibi. Biraz sıkıştırdım ama X-Class 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Türkiye'nin otomobil e-dergisi 


bildiğini okumaktan geri durmadı. Ara hızlanmalarda fena değil. Tabii ben boşken bu duygudayken dolu olarak neler olacağını kestirmek güç olacak. 


AMATIC ise konsolda ki düğmeyle 


devreye giriyor ve biraz daha ağır kanlı 


olmaya başlıyor. Hatta biraz kasıyor desem yalan olmaz. Amortisörler orta sert ama daha çok konforlu. Virajlarda biraz yana yatsa da kontrol etmek 

zor değil. Lakin bozuk zeminlerde amortisörlerde sanki vibrasyon varmış gibi hissettim. Bence biraz üzerinde çalışılmalı. Konforu bozmuyor ama altında bir titreşim hissetmek ne bileyim X-Class'a yakıştırmadım. Tüm bunların dışında ergonomi olması gerektiği gibi. 
Kalite hissi en yukarda. Bu sınıf bir model için fazla bile denebilir. 


Sonuçta pick-up'lar hafta içi işinde, hafta sonu ailenle dolaş diye yapılmış yani asıl amaçları yük taşımak iş görmek. Dağ bayır zorluk aşıp kullanıcısını mutlu etmek. O yüzden pick-up'lara fazla anlam yüklememek gerek. Bir de anahtar ülkemizde sosyal statü belirtisidir ve bu konuya en hâkim 


di 


markaların başında gelen Mercedes — Benz X-Class'da göz ardı etmiş. 
Kardeşinin anahtar tasarımını kullanmış. 
Güvenlik en olmazsa olmazım; kaza anında çarpışmanın etkisini azaltan ön ve arka burulma noktalarıyla oluşan aracın sağlam gövdesi, yüksek güvenlik seviyesi için temel oluştururken, yedi adet hava yastığı ve iki adet çocuk koltuğu bağlantı noktası da pasif güvenliği destekliyor. Aktif güvenlik ise “Aktif Fren Asistanı” ve “Şerit Takip 


Asistanı” gibi elektronik sistemlerle sağlanıyor. Römork çekmek için “Elektronik Stabilite Programı, Hız Sabitleme Sistemi ve altı adet LED kümesi ile sınıfının en yüksek aydınlatma seviyesini sunan LED farlar” standart olarak sunulurken isteğe bağlı olarak 
360 derece geri görüş kamerası da 
sipariş edilebiliyor. Ve sonuç; Mercedes-Benz X-Class ile sınıfa imzasını atmış. 
Peki almak kolay mı? Yani fiyat ne durumda diye siteye baktım ama 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Gelelim X-Class olda neler yaptığına. Yalıtım 


başarılı ve motor sesi içeri çok girmiyor. Lakin X-Class sakin bir karaktere sahip. Öyle uçan kaçan bir durum sergilemiyor. 
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bulamadım, biraz araştırınca hitps:// WWWw.turununxornegi.com/fiyatistesi. 
html sayfasında buldum. Ne kadarmış? 
142.430 TL'den başlıyor 195.010 
TUye kadar çıkıyor. Tabii artı paketlerde var. Hep dediğim gibi bayide görmeye gidin fikriniz değişebilir. Çünkü X-Class bu dünyanın yükselen yıldızı olmaya fazlasıyla aday. 
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NI ! y Golf, 7 nesildir kullanıcılarına sunduğu konfor, kullanışlılık ve donanımıyla SE İV) ENLIN KU KAL K UYU CUSU tartışmasız bu segmentin standartlarını belirleyen en önemli oyuncu. Her nesilde mm BE daha da geliştirlen ve hem tasarım hem de sürüş dinamikleri ile çıtayı yükseğe 
| YAN taşıyan Golf'ün kusursuzluğu, başarılı satış rakamlarındulaşmasını sağlıyor. 
/u'N 2017 yılında Türkiye'de toplam 68.724 adet C Hatchbak otomobil satıldı. Bu araçların içinde birinci sırada 18.102'adetle Golf geliyoryâni geçtiğimiz yıl yola çıkan her 4 C rigizhbcek otomobilden birisi Golfmüş, .“* 
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TEST VOLKSWAGEN GOLF 


ol”ün dış tasarımına baktığımızda, hem aynı neslin makyaj öncesi modelleri ile, hem de bir önceki nesil ile radikal bir değişiklik görmüyoruz. Bunu söylerken her ne kadar negatif bir yorummuş gibi 


algılansa da ardında yatan gerçek şu: 


Golf, 7 nesildir o kadar iyi bir çizgiye sahip ki aynı başarıyı sürdürmesi 

için ufak dokunuşlarla çağa ayak uydurması yeterli oluyor.Test aracımız R line dış pakete sahip, bu pakette 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gelen ön tampon ve ön ızgaradaki krom detaylar ve çamurluklardaki R logoları Golf'ü sportif bir karaktere bürünmesine destek oluyorlar. Ayrıca yine aynı paketle gelen 17 inch jantlar da bu görüntüyü tamamlayıcı nitelikte. 
Arka tamponun alt difüzöründeki krom detaylar da sportifliği aracın arka tarafında da devam ettiriyor. Highline donanımında standart sunulan ledli 

ön far ve arka stoplar ise Golf'ün bu sportif görünüşünü tamamlıyorlar. Test aracımızın rengi olan yarış mavisi ise 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oldukça karakteristik bir renk. Tüm bu diş özellikler bir araya geldiğinde Golf, oldukça dikkat çekici bir dış 


görünüşe sahip olmuş. 


İÇ TASARIM 

Aracın iç tasarımına geldiğimizde, yeni nesil multimedya ekranı orta konsolda bizi karşılıyor. Sistem, 

tüm Volkswagen modellerinde kullanılan standard sistem olduğu için ayrıntılarına bu değerlendirmede yer vermeyeceğim ama hem hızı 


hem de kullanışlılığı açısından söyleyebileceğimiz hiçbir kusuru yok. Yeni nesil araçlarda görmeye alıştığımız, gösterge panelindeki Icd ekran ise hem kullanışlılık açısından hem de grafikleri açısından oldukça başarılı. İç mekânda piano black detaylar dozunda kullanılmış. 
Kapılardaki LED aydınlatmalar da gece sürüşlerinde iç mekânı keyifli hale getiren detaylardan birisi. 

İç mekân hem malzeme kalitesi hem de kullanışlılığı ile oldukça 


o 


tatmin edici ki Golf'ün süregelen başarısının da büyük bir kaynağı bu detaylarda saklı. Bazı otomobillerin bagaj hacimleri katalog verilerinde yüksek rakamlarla ifade edilse 

de kayıp alanlar ve kullanışsız bölmelerle bu hacmin çok büyük kısmından yararlanılması mümkün olmuyor. Golf'ün 380 litrelik bagaj hacmi rakamsal olarak çok büyük gözükmese de bagajın iç şekli düzgün yapılandırıldığı için bu hacmin büyük bir kısmını kullanabiliyorsunuz. 
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HIGHLINE DONANIMINDA 
STANDART SUNULAN 
LEDLİ ÖN FAR VE ARKA 
STOPLAR İSE GOLF'ÜN BU SPORTİF GÖRÜNÜŞÜNÜ TAMAMLIYORLAR. 
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TEST VOLKSWAGEN GOLF otomobili 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PERFORMANS: 

Golf'ün performansına gelirsek, 

test aracımız 1.4İt 125PS'lik motor 

ve DSG şanzımana sahip. Bu kombinasyon hem yakıt tüketimi hem de performans açısından kullanıcıları tatmin ediyor. Yakıt tüketiminin katalog verisi 5,31t/ 100km olarak belirtilmiş. 
Malum İstanbul'un trafik yoğunluğu içinde bu rakamı görmemiz mümkün olmasa da 6.71t/100km gibi başarılı bir tüketim değeri elde ettik. Golf'ün bu motor-şanzıman kombinasyonu dışında 1.Olt 1 10PS ve 1 .4lt 16O0PS versiyonları da mevcut. 1.Olt ve test aracımızın motoru olan 14lt 125PS'lik motorlarda hem manuel hem DSG seçeneği sunulurken 1 .4İt 160PS”lik 


motor sadece DSG seçeneği ile satışa sunuluyor. “Tamam, tüketim düşük ama bana yetmez” derseniz, sizin için de iki dizel motor seçeneği mevcut. 
1.6 YOPS'lik dizel motor ve manuel şanzıman kombinasyonuna ek olarak 1.6lt 1 15PS'lik dizel motoru 5 ileri manuel veya 7 ileri DSG opsiyonu ile sahip olabilirsiniz. Golf'ün satışta olan 
3 farklı donanımı var, Midline Plus, 
Comfortline ve Highline. En düşük donanım seçeneği olan Midline Plus, sadece 1.Olt 1 1OPS Benzinli ve 1.öl. 
9OPS dizel motor seçeneklerinde sunuluyor. Confortline ve Highline donanımları ise 1 .6lt 9OPS dizel seçeneği sışındaki tüm motor seçeneklerinde mevcut. 


GOLF'ÜN PERFORMANSINA GELİRSEK, TEST ARACIMIZ 1.417 125PS'LİK MOTOR VE DSG ŞANZIMANA SAHİP BU KOMBİNASYON HEM YAKIT TÜKETİMİ HEM DE PERFORMANS AÇISINDAN KULLANICILARI TATMİN EDİYOR. YAKIT TÜKETİMİNİN KATALOG VERİSİ 5,317/100KM OLARAK BELİRTİLMİŞ. 
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SONUÇ 

Bahsettiğimiz tüm özellikleri bir potada erittiğimizde Golf, 7. 
jenerasyonunda da bu sınıftaki bir otomobilin size sunması gereken herşeyi, olması gerektiği dozda sunuyor. Yani bu segmentin adeta standardı Golf ile tanımlanmış durumda. Eğer bir C Hatchback satın almayı düşünüyorsanız tavsiyem, Golf'ü mutlaka listenize yazın ve diğer seçeneklerinizin Golf'den ne eksik ne fazla sunduğunu karşılaştırın. 
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J Available on the iPhone 


AppStore 
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